
Inloop lied



Gezinskerk 25 
augustus

Welkom allemaal! 



Vergeving is niet vrijblijvend! 

        
      

Vervolg op de ‘lessen’ over Gods nieuwe wereld:

- Leren vragen om vergeving
- Leren anderen vergeven
- De balk en de splinter



Openingslied 



We steekt de kaars aan?



Elkaar begroeten, en bidden

Voor wie en wat zullen we bidden ? 

 



Weet je nog …

Volg Mij. Dan maak Ik van jullie vissers van 
mensen.” (Mat 4 ) Dan volgen er heel veel 
lessen op een berg (Bergrede Mat 6)



Denkvraag

Hoe zou jij zelf vergeving vragen aan God 
of mensen? Zeg je snel even ‘sorry’ of 
toch nog iets meer?

Zo hoort het niet!
Zo hoeft het niet!



Doe-vraag  Petrus vraagt aan Jezus: Hoe vaak 
    moet je iemand vergeven?

Negeren   –  Wraak nemen - Vergeven

Paula leest de stelling voor en waar 
plak jij je memo



Lied



Denkvraag

Iemand vergeven is niet makkelijk. 
Zeker niet als hij/zij iets ergs heeft 
gedaan.

Wat vind jij: moet hij/zij er spijt van 
hebben? Moet hij/zij het proberen goed 
te maken? Wat helpt jou om iemand te 
kunnen vergeven?



God kon ons vergeven … zonder dat Hij schuld had,
zonder dat wij aardig deden…

Als je door God vergeven wordt, heeft dat 
consequenties voor hoe je met anderen 
omgaat!

Dat leer je in de kerk/school/
thuis en van Jezus zelf… 



Luister maar naar dit verhaal.



Denkvraag: Wat zegt Jezus over fouten bij een 
ander zien maar niet bij jezelf?



Lied



JA...een proefje van Paula



Wat gaan we doen?

Maak een bijzonder “hoeveel-keer-goedmaak happertje”

Zet er een belofte, goedmaker, klusje, 
cadeautje enz. in voor wanneer je iets 
goed te maken hebt met iemand thuis



Collecte

1e Kerk: beheer kerk - 
onderhoud

2e Diaconie: voedselbank





Fijn dat je er was ! 

Tot de volgende keer op: 22 
sept
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